eok. Zij worden door hun wallen beschermd, evenals de krijgslieden
door hun wapenrustingen! Wat kan een vijand wel verrichten iw
een land als het onze?

De krijgsman houdt den krijgsman tegen, de burchten en stedew
beletten de legers voort te trekken. Om een stad als Dendermonde
in te nemen zou de vijand ze langs alle zijden moeten insluiten,
en, om zich zelve tegen overval te beschutten, er een tweéde stad
moeten rondom bouwen.

— Ge vergeet het buskruit, heer baron, merkte de abt aan.

— Het buskruit? Och kom ! spotte de baron. Zegde men niet,
toen het in gebruik kwam, dat het alles ging verpletteren en ver-
nielen, onze vestingen ontmantelen en sloopen? Welnu, onze
muren zijn nog even hoog, onze torens rijzen nog fier in de lucht !

Tk ben overtuigd dat die mode van veldgeschut met buskruit niet
lang zal duren! ik heb nog wel andere nieuwigheden in de krijos-
kunde zien opkomen en verdwijnen! Voor mij gaat er niets boven
een stevig harnas en een flink zwaard, een sterken arm en een
beproefde dapperheid! Ge schijnt mijn zienswijze niet te deelen,
heer abt? .

— Neen, antwoordde de aangesprokene. Ik denk er gansch
anders over.
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